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Zaterdag 21 september 2024 arriveerden rond 17.00 uur al de eerste muzikale Genisten bij het
gemeentehuis van Renkum te Oosterbeek.

Show

Het gehele programma liep toch wel behoorlijk uit en waren wij pas rond 21.40 uur aan de beurt.

Na een mooi welkomstapplaus en aangekondigd te zijn door de ladyspeaker, konden wij onze show
presenteren en werd deze door het publiek hooglijk gewaardeerd wat viel af te leiden aan het vele
tussentijdse applaus. Natuurlijk klapte het publiek enthousiast mee met You’re the Voice en ook het
Mineurslied werd heel goed ontvangen. En.... het altijd aanstekelijke nr. Rosamunde werkte ook in
Oosterbeek heel erg goed, want de stemming zat er meteen in en het publiek klapte lustig mee, maar
ook op het tweede deel van de afmars, de Bomischer Traum werd flink meegeklapt en ook gezongen
en..... nadat deze door onze grote tromslager Christiaan van den Brink was afgeslagen, bleef het
publiek dit nog luid a capella door zingen!

Finale

We konden achter de schermen blijven, want na ons kwam het laatste muziekkorps, the British Army
Band Catterick en aansluitend daarop was de finale. Na het optreden van het Britse militaire
muziekkorps marcheerden alle deelnemende korpsen met eigen muziek op.

Als eerste speelden we met alle korpsen Highland Cathedral. Na dit massale muzikale geweld klonk het
altijd mooie Abide with Me. Hierna kondigde de ladyspeaker één van de Pipes and Drumskorpsen aan
die een nieuw gecomponeerde herdenkingstune t.g.v. 80 jaar Slag om Arnhem in premiére ten gehore
brachten. Na deze primeur was het tijd voor het taptoesignaal. Een trompettiste van Show and
Marchingband Rhenen speelde dit echt prachtig en foutloos vanaf een verhoging achter de korpsen.
Na het taptoesignaal speelde the British Army band Caterrick het Poolse volkslied en het God save the
King. Na deze twee volksliederen speelden alle korpsen het Wilhelmus.

Na het uitreiken van de bloemen marcheerden de muziekkorpsen één voor één af en wederom op
eigen muziek. Wij waren als 5e korps aan de beurt en marcheerden we af op Castaldo. Over het geheel
genomen, mogen we zeer tevreden en heel trots op elkaar zijn. Sodeju!
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